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NB Zondag 24 augustus 2025 
Zondag 24 augustus 2025 gaat ds. Dik Bos uit Doetinchem voor. Sjaak Kazen verzorgt de 
muzikale begeleiding.  
 
Let op: In de vakantieperiode is er GEEN kindernevendienst, jeugdkerk en oppas voor de 
allerkleinsten. 
 
Zondag 31 augustus 2025 gaat ds. Rein Bos uit Harderwijk voor. Hans Dubbeldam verzorgt 
de muzikale begeleiding  
 

Collecte  
De eerste collecte is zondag 24 augustus 2025 voor gemeente activiteiten.  
 
De tweede collecte is voor de kerk en voor de derde collecte vragen wij uw bijdrage voor het 
Onderhoudsfonds. 
 

Bloemen  
De bloemen gaan deze zondag met onze hartelijke groeten naar Adam en Annelies de Goei. 
Margriet Leendertse brengt de bloemen weg.  

 
Mededelingen  
-Verhuisd: 
Zr. Jopie de Winter - van Os is verhuisd naar De Zes Molens in Hoornaar. 
Haar adres is: De Zes Molens 44, 4223 SC  Hoornaar. (adres stond verkeerd in de vorige 
nieuwsbrief) 
 
Br. Jan de Goei is verhuisd naar Linge's Zorglandgoed Rumpt - Kamer 33 
Waaiakkerlaan 2, 4156 AV  RUMPT. Jan vindt het fijn om bezoek te ontvangen. 

 
Bevestigen van ambtsdrager 
Zondag 31 augustus 2025 nemen 4 mensen afscheid van de kerkenraad en worden 4 
gemeenteleden bevestigd in het ambt, indien hiertegen geen wettige bezwaren ingediend 
worden bij de scriba. 
-Aftredend zijn: 
Johan van Berkel - voorzitter kerkrentmeesters 
Lucy Klapwijk - Reitsema - ouderling 
Kees van der Heiden - diaken 
Richard Liet - diaken 
 
De kerkenraad is dankbaar u mee te kunnen delen dat de volgende gemeenteleden een 
ambt binnen onze gemeente willen aanvaarden: 
Mirjam Stark - voorzitter kerkrentmeesters 
Janneke van Tuijl - Visser - diaken 
Leonie Veldhuis - diaken 
Anneke Hartog - pastoraal medewerkster 
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Van de voorzitter 
De maand augustus loopt ten einde en dat betekent dat veel vakanties voorbij zijn en het 
gewone dagritme weer aanstaande is. Ik hoop dat u heeft kunnen genieten van vrije dagen 
samen met uw gezin of partner of misschien wel alleen. Maar niet iedereen gaat/kan op 
vakantie. Gelukkig kan het in eigen land en thuisomgeving ook goed toeven zijn. 
 
En als de scholen en het werk weer start, komt ook het werk 
binnen de kerk weer op gang. Naast de “gewone” diensten die nooit stoppen (toch wel 
bijzonder) is de eerstvolgende bijzondere dienst op 31 augustus. Dan zal de 
bevestiging van de nieuwe ambtsdragers plaatsvinden. 
En dus ook het aftreden van ambtsdragers, van wie de taak erop zit. U heeft de namen 
kunnen lezen in deze nieuwsbrief. We zijn dankbaar dat de kerkenraad weer compleet 
genoemd mag worden. Dit door de bereidheid van 4 leden om een taak over te nemen, maar 
ook doordat zittende leden hun termijn verlengd hebben. Als dit laatste niet zo zou zijn, 
hadden we wel een aantal vacatures gehad! 
Eén vacature hebben we nog niet in kunnen vullen. Dat is die van een nieuwe predikant 
voor onze gemeente. Dit lag ook niet in lijn der verwachting dat dat op korte termijn zou 
lukken. De opgave voor de beroepingscommissie is dan ook fors te noemen. Dat neemt niet 
weg dat we hoopvol blijven zoeken. De kerkenraad gaat zich beraden of we voor delen 
van het kerkelijk werk een professionele kracht in willen huren. Dat kan zijn ter 
ondersteuning van het pastoraat of voor evangelisatie en vorming en toerusting. Ook is 
mogelijk iemand te zoeken die meedenkt en doet bij het jeugd en jongerenwerk. Dit 
vooral in de periode dat we vacant zijn. 
 
Het onderwerp “de toekomst van onze kerk” zal komend seizoen weer de nodige aandacht 
krijgen. Het afgelopen seizoen konden we nog wat achterover leunen omdat de droomgroep 
aan zet was. Die periode ligt achter ons. Dit zal het seizoen worden waar we MET ELKAAR 
gaan kiezen waar we als kerk en gemeente heen willen en via welke weg en met welk 
tempo. Cruciaal zal zijn of we bereid zijn positief mee te denken en te luisteren naar iemand 
met een andere mening en stappen te zetten naar elkaar. Onze grootste valkuil is de 
gedachte: ‘het zal mijn tijd wel uitdienen’. Dat kunnen en mogen we onszelf niet veroorloven. 
Op 6 oktober 2025 is er een extra gemeenteavond waar u de gelegenheid krijgt mee te 
denken, te doen en te discussiëren over dit onderwerp. Ik roep u op om daar naar toe te 
gaan. Geef uw mening daar of geef deze door aan een kerkenraadslid. Alleen zo komen we 
tot een vorm van kerkzijn die gedragen zal worden en die toekomst heeft. We weten ook dat 
daarbij de zegen van onze Heer onmisbaar is.  
Dus vraag ik u ook om dit best moeilijke proces in uw gebeden te benoemen en ook zo  te 
ondersteunen. 
 
De officiële start van het seizoen 25/26 zal zijn op 20 en 21 september. Op zaterdag 20 
september zal de gebruikelijke barbecue zijn en op zondag 21 september de startzondag. 
Nadere info hierover ontvangt u nog. Deze startdienst zal mede georganiseerd worden door 
de leden van de droomgroep. 
Zo hopen we weer van start te gaan met een nieuw seizoen vol met uitdagingen. 
Een gezegend seizoen toegewenst. 
Martien van Tuijl  

 
Jaarboek 
Ook het komende seizoen zal er weer een jaarboek verschijnen. 
Vriendelijk verzoek aan een ieder die een bijdrage aan het jaarboek levert, zijn/haar 
informatie na te zien en eventueel gecorrigeerd aan de scriba te sturen 
(scriba.pkngiessenburg@gmail.com). 
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Droomgroep  
Het document van de Droomgroep staat in de scipio app, maar is ook 
digitaal op te vragen bij de scriba, alsmede een papieren versie. 
Wekelijks neemt de droomgroep ons mee in de dromen 
 
Onze droom is een kerk… 
…met muziek en zang die uitnodigen tot aanbidding 
 
Onze droom is een kerk met muziek en zang die mensen 
uitnodigen tot aanbidding en God eren met hart en stem. We 
streven naar een eigentijdse, afwisselende muzikale invulling die 
past bij de gemeente, met begeleiding door bijvoorbeeld een 
band of piano in plaats van alleen orgel. Gemeenteleden worden 
actief betrokken bij de muziek, waardoor talenten tot bloei komen en verbondenheid groeit. 
Een geschikt podium en goede techniek zijn daarbij essentieel. Een coördinator met affiniteit 
voor moderne muziek bewaakt de kwaliteit en stimuleert muzikale groei binnen het team. 
 
Workshop Tikva 
Op12 september a.s. heeft de gespreksgroep Dames VHGL een workshop Tikva 
georganiseerd. 
Tikva is het Hebreeuwse woord voor hoop. Het is een bewegings- en ontspanningsmethode 
vanuit een Christelijke benadering. 
De bewegingen worden gecombineerd met muziek die special voor Tikva is gemaakt. 
Er worden tijdens de les teksten gelezen die hoop, kracht en inspiratie geven. 
We willen voor deze workshop alle dames van de Maranathakerk uitnodigen met ons mee te 
doen. Voel je welkom! 
 
Doelgroep: dames van alle leeftijden 
Locatie: Stigt, Tijd: 20-21 uur, Opgeven kan bij Manuela via Scipio of 
mail manueladepater@gmail.com 

 
Kom zingen bij Aqua Viva! 
Op D.V. woensdag 3 september starten de repetities van interkerkelijk koor Aqua Viva weer! 
Na een geslaagd project in juni mochten we al een aantal nieuwe leden verwelkomen. 
Houdt u ook van zingen? Kom dan eens kijken en meedoen! We repeteren elke 
woensdagavond om 20.30 u. in de Rank onder leiding van Martin Klop. 

 
-Giften/collecte  
U kunt uw gaven via de QR code geven.  
Gebruik hiervoor de app.  
 
 
 
Data ter herinnering 
31 augustus  bevestigingsdienst 
20 september startzaterdag met BBQ 
21 september  startzondag met vooralsnog medewerking van dhr H. Aantjes en 4Tune 
 
 
Let op: De komende weken, zal er een ingekorte versie van de nieuwsbrief komen. Dit in 
verband met de vakantie. De volgende nieuwsbrief komt uit in het weekend van zondag 31 
augustus. Kopij voor de Nieuwsbrief vóór donderdag 28 augustus 2025,  20.00 uur inleveren 
bij de makers van de nieuwsbrief. E-mail: Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com   

mailto:manueladepater@gmail.com
mailto:Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com
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Liturgie 24 augustus 2025 
 

Thema: Ik zie, ik zie wat iedereen zou moeten willen zien! 

- Orgelmuziek 
 
- Welkom en mededelingen 
 
- Verstilling 
 
- Drempelwoorden, bemoediging en groet 
 
- Inleidende woorden 
 
- Zingen:  Lied: Kom in mijn klein bestaan. 
              (tekst;Jan van Opbergen; mel.Gelukkig is het land). 
1.Kom in mijn klein bestaan 
  Ga niet mijn deur voorbij. 
  Breng licht en warmte aan, 
  Maak mij van leefangst vrij 
  Ontdooi mijn binnenkant, 
  Mijn ingevroren geest, 
  En schep een nieuw verband, 
  Zodat mijn ziel geneest. 
 
2.Kom in mijn kleine droom, 
  Verbreed mijn horizon, 
  Dat ik niet langer schroom 
  Te zien naar mensen om. 
  Genees mijn angst voor pijn, 
  Mijn vrees voor zelfverlies, 
  Zodat ik mens kan zijn 
  En voor de minsten kies. 
 
3.Kom in mijn klein geloof 
  Vernieuw mijn fantasie, 
  Dat ik uw toekomst loof, 
  Steeds nieuwe kansen zie, 
  Zodat ik verder leef 
  Voor vrede mettertijd, 
  En mij uit handen geef 
  Om uw gerechtigheid 

- Lezing: Matteüs 5: 43-48 
 
Zingen: Lied: Ik zie de hemel opengaan. 
             (tekst:Jan van Opbergen. Mel.Lied 512) 
1.Ik zie de hemel opengaan, de aarde aan het licht, 
  Van mensen die elkaar zien staan, Gods eigen aangezicht. 
 
2.ik zie de wereld omgekeerd, het laagste bovenaan, 
  Het ongeziene in het licht, uit niets groeit Gods bestaan. 
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3.ik zie het lang beloofde land, waar alles wordt gedeeld, 
  Van grond tot licht, van steen tot brood_wij zijn Gods evenbeeld. 
 
4.ik zie de aarde vol sjaloom, de on-geest weggeleefd. 
  Ontmaskerd staan wij voor elkaar, en zie de vrede leeft. 
 
5.Ik zie de wereld sabbatklaar, als bruid van God getooid. 
  En dan begint het jubeljaar-de schepping is voltooid! 
 
- De tweede lezing wordt met elkaar gezongen:  Lied 186 
 
- Overweging 
 
- Orgelmuziek 
 
- Zingen: Lied 791 
 
- Gebeden 

- Toelichting op de collecte door diaken 
 
- Slotlied: Levenslied (mel.283; tekst: Alfred Bronswijk). 
 
1.Vreugde, vreugde, levensvreugde 
  Dragen wij in onze hand 
  Als wij mensen in dit leven 
  Kiezen voor het nieuwe land. 
 
2.Als wij woorden mogen geven 
  En wij samen durven gaan 
  Leeft er liefde, leeft er liefde 
  Leeft er licht in ons bestaan. 
 
3.Vreugde, leven, kwetsbaar mens zijn 
  Zo staan wij hier in het licht 
  Van de eenheid van ons mensen 
  Lettergreep van Gods gedicht. 
 
4.Van een leven dat steeds vasthoudt 
  En de ander niet vergeet 
  Van de mens die onder mensen 
  Draagt en zich gedragen weet. 
 
- Zegenbede 
 


